
Op weg met het Jodendom 
 
Een Jood zijn in Nederland nu 

7 oktober lijkt lang geleden, ik was op weg naar de viering 

van Simchat Torah toen ik berichten binnen kreeg over de 

aanval bij Gaza. Na dienst en telefoontjes met familie en 

vrienden in Israël werd duidelijk wat er gebeurd was. “het 

voortbestaan van Israël staat op het spel” zei een van mijn 

familieleden. Er zijn er instructies voor de Hamas 

terroristen gevonden in de tunnels van Gaza waaruit 

duidelijk wordt dat verkrachting en moord een opdracht 

was van de leiding. 

Nu, negen maanden verder, is de wereld voor mij volledig ondersteboven gekeerd. We 

krijgen instructies voor onze veiligheid, voor de sjoel staat de marechaussee, en een van 

onze beveiligers met een kogelvrij vest laat ons binnen, we mogen ook niet zelf naar buiten 

en voor de deur even napraten is verboden.  

De wereld draaide om na 7 oktober, na enige verontwaardiging begon de oorlog van Israël in 
Gaza en ging het alleen daar nog over. Ik had het fijn gevonden als Europa en de VS 
gezamenlijk op 8 oktober tegen Hamas gezegd hadden dat het nu maar eens afgelopen 
moest zijn, de geldkraan dichtgedraaid hadden enzovoort. Maar dat gebeurde niet. Nu kijkt 
voor mijn gevoel de hele wereld naar Israël en ons Joden als dader. Over de terreurdaden 
en de onderdrukking van de Gazanen van Hamas wordt niets gezegd. Van een islamitische 
vriendin kreeg ik een preek over dat zij zich ook wel wilde aansluiten met de 
‘vrijheidsstrijders’ van Hamas. Want jullie plegen genocide zei ze. En ik zat op een 
verjaardagsfeest en een van de andere gasten die weet ik dat Joods ben kwam naast me 
zitten en zei dat hij beloofd had niet over de politiek te praten maar die hele moordpartij in 
Gaza wilde hij toch wel even aan de orde stellen. Als ik me afvraag waar iedereen de 
informatie vandaan haalt hoef ik in Nederland niet ver te zoeken. Onze publieke zender de 
NPO is subjectief. En protesten bij de ombudsvrouw en de staatssecretaris van de media 
halen niets uit. Amoz Oz zei dat er drie belangrijke zaken zijn voor de oplossing van een 
conflict: iemand transformeren van een domoor tot een wijze, van een haatdragende tot een 
liefhebbende en van een fanaat tot een tolerante persoonlijkheid.  Dat zou aan beide kanten 
van het conflict veel vragen. Niet alleen van Israël en Hamas, ook van de toeschouwers in de 
wereld  
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